Onze plannen voor 2024:

Hoofdproject — Bouw Social Hall in Kiriita:

In het afgelopen jaar hebben wij ons vooral gericht op het inzamelen
van gelden voor de bouw van een Social Hall in een klein dorpje in het
Serengeti-gebergte in Kenia.

Met de bouw van deze gemeenschapsruimte willen we, samen met de
dorpsoudsten, vooral inzetten op de emancipatie van de vrouwen in het
dorp. Door cursussen te organiseren en ook het beheer van het Social
Hall bij de vrouwen neer te leggen zijn wij er van overtuigd dat zij een
andere plek in de gemeenschap kunnen krijgen.

We hebben dit eerder ook in een andere plaats in de omgeving
gerealiseerd.

In totaal is er ruim €30.000 nodig. We hebben dit project voor de
komende drie jaar op ons programma staan. Dit jaar hebben we al onze
acties gericht op het bijeenbrengen van het eerste deel van het
benodigde geld én dat is gelukt!

Dat betekent dat de bouw van start kan gaan. Ook voor het volgende
deel zijn we al aardig op stel.
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Terugblik op het afgelopen jaar.

Hierbij een overzicht van de projecten, die we het afgelopen jaar als
Stichting Vrienden van Joseph, mede door uw steun, hebben kunnen
realiseren. Hiervoor onze hartelijke dank.

Steun aan gevangenis en jeugdpreventie

Al een aantal jaren steunen wij de gevangenis in Nairobi vooral op het
gebied van hygiéne. De mensen, die daar zitten, moeten zelf zorgen
voor de spullen, die zij nodig hebben voor het doen van de was en hun
eigen hygiéne. Wij ondersteunen hen hierbij.

Daarnaast helpen wij ook de jeugdgevangenis voor jongens en meisjes
met de scholing die ze daar kunnen ontvangen. Dat geeft hen namelijk
een kans als ze terugkeren in de maatschappij.

Voor de jongens is er de kans automonteur te worden of een ander
technisch beroep te leren.

Voor de meisjes zijn er opleidingen als kapster, schoonheidsspecialiste
of om te leren werken met computers.

Fadhiligroep:

Deze groep sponsoren we maandelijks. Zij werken in het hospitaal in
Kitale, geven de patiénten medicijnen, voedsel en kleding. Ook regelen
ze vervoer voor zieken en gehandicapten. Ze helpen ook de arme
medemens in de omliggende dorpen aan voedsel en kleding.

KAP: Kitale Community Advancement Programme

KAP geeft voorlichting aan diverse groepen
~ _ . =~ | binnen de gemeenschappen in Trans Nzoia
om deze sterker te maken. KAP richt zich op
de meest kwetsbare mensen in de
samenleving — alle leeftijden, vrouwen en
mannen, meisjes en jongens, vooral in de
achterstandswijken en agrarische gemeenschappen. Het doel is die
gemeenschappen te helpen geweld en trauma’s, misbruik en
verslaving, hiv, aids, en aantasting van het milieu te voorkomen en te
beheersen, om maatschappelijke ontwrichting tegen te gaan.

Sponsoring van studenten:

Voor een aantal studenten betalen we, via onze

sponsors, schoolgeld. Twee van onze studenten zitten

op de universiteit. Victor hoopt volgend jaar zijn

priesterwijding te ontvangen en Martha is bezig met

haar master in de tuinbouw. Jachinter is heel blij dat ze
de kans kreeg de opleiding tot
verpleegster te volgen, in december
krijgt ze haar diploma. James, lan en

& Barack zitten op de Primary School.
v . James gaat in het nieuwe schooljaar &
] , (januari 2024) naar de Secondary |
A i School. Alle studenten doen goed hun
0 / best en zijn erg blij met hun sponsors |

b ‘A it Tuitienhorn.
Jachinter

Fondsenwerving

In het afgelopen jaar hebben we op diverse manieren gezocht naar geld
om onze projecten uit te kunnen voeren.

Allereerst zijn er onze sponsors, die ons regelmatig steunen door geld
over te maken. Ook in de “hutjes” achter in de kerk vinden we giften.
Dat vormt samen onze basisfinanciering.

Daarnaast houden we diverse acties zoals de jaarlijkse
Hemelvaartfietstocht en de maaltijd tijdens de Vastenactie. Dit jaar
hebben we voor het eerst ook een QR-winterpuzzeltocht voor kinderen
georganiseerd.

Verder verkopen wij onze Keniaanse spulletjes tijdens de Koningsmarkt
of op de Pompoenfair.

Tenslotte ontvangen we van verschillende foundations en particulieren
bijdragen. Groot of klein, ze zijn voor ons allemaal even waardevol.




